
Het jaar is 2022. Het land bevindt zich middenin een enorme crisis. Veel mensen leven onder de 

armoedegrens en de kloof tussen rijk en arm is nog nooit zo groot geweest. Binnenkort komen er 

nieuwe verkiezingen en er is één nieuwe partij die zich onderscheidt van de rest: Partij X.

Mensen uit alle lagen van de samenleving, van verschillende leeftijden en verschillende achtergron-

den voelen de aantrekkingskracht van Partij X. De charismatische partijleider Thymen van Dijk weet 

met zijn woorden een groot gedeelte van de Nederlanders voor zich te winnen.

Bekijk fi lmpje 1.

De aanleiding.

Je zag veel mensen naar televisiebeelden kijken van partijleider Thymen van Dijk. 

Wat zei hij allemaal? Schrijf op in steekwoorden.

opdracht 1
a.

b.

c.

Stel je voor...

Verplaats je in de mensen uit het fi lmpje die naar de televisie kijken. Bedenk wat er op dat 

moment in hun hoofden omgaat. Teken voor tenminste twee personen een denkwolk en 

schrijf op wat er volgens jou wordt gedacht. Gebruik maximaal tien woorden per denkwolk.

Vergelijk de denkwolken die jij hebt gemaakt met die van degene naast je. 

Welke overeenkomsten zie je? En welke verschillen?



opdracht 2
a.

b.

c.

Wat zijn redenen waarom mensen op deze nieuwe partij zouden gaan stemmen, denk je?

De partijleider ziet er knap uit.

Er is grote armoede.

Er is veel werkloosheid.

Mensen zien geen uitweg meer uit hun problemen.

Er is een heel groot verschil tussen arme en rijke mensen.

Mensen geloven niet meer dat de huidige politici hun problemen gaan oplossen.

Een nieuwe partij kan wel problemen oplossen.

Bespreek deze redenen met je buurman of -vrouw. Hebben jullie dezelfde redenen  

aangekruist? Kunnen jullie samen nog een reden bedenken?

Benoem de punten van partij X waar je achter staat. Beargumenteer waarom.

Bekijk nu filmpje 2.

De overwinning.

Thymen van Dijk is gekozen. 

Nederland heeft in dit verhaal massaal voor Partij X 

gekozen. Thymen speecht en bedankt de mensen 

die voor het volk hebben gestemd. 

opdracht 3
Waar is Thymen van Dijk boos over? Wat belooft hij aan het volk?
Schrijf en teken dat hier:



Bekijk nu fi lmpje 3.

Consequenties.

Het verhaal gaat verder, het is nu een jaar later. Het land is bezet door Brigade X, het leger van Thymen. 

In het fi lmpje zie je wat de consequenties zijn van de macht van Partij X.

opdracht 4

opdracht 5

Wat mag er allemaal niet meer?

Wat vind jij het ergste?

Hoe oefent de partij controle uit? 

In dit verhaal lijkt het land nu een dictatuur geworden. 

In de lijst hieronder zie je kenmerken van een dictatuur. 

Kruis aan of dit bij Partij X aan de hand is.

Bespreek met elkaar wat je hebt aangekruist. Waaraan zag je dit in het fi lmpje?

Kun je Thymen nu een dictator noemen?

1. Macht bij 1 persoon

2. Geen verkiezingen of oneerlijke verkiezingen

3. Zomaar in de gevangenis gegooid worden

4. Je moet uitkijken met wat je zegt

5. De overheid bespioneert het volk

6. Er is censuur: de overheid bepaalt wat er in het nieuws komt

a.

b.

c.

d.

e.



opdracht 6

Natuurlijk is deze test niet echt. Niet elke dictator is precies hetzelfde.

Het is goed om na te denken wat jij zou doen: doe met je klas het stellingenspel.

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

ja / nee

Jij bent heel geschikt om dictator te zijn. 
Onderzoek laat zien dat dictators vaak 
egoistisch zijn, zichzelf fantastisch vinden en 
weinig vertrouwen hebben in andere mensen.

Meestal ja als antwoord?

Het is moeilijk voor jou om dictator te worden. 
Jij vindt niet alleen andere mensen aardig, 

maar andere mensen vinden jou ook 

Meestal nee als antwoord?

Zit er een dictator in jou?

1. Ik vind andere mensen vaak dom.

2. In groepen neem ik vaak de leiding op me.

3. Ik kijk graag naar mezelf in de spiegel.

4. Ik vind het grappig om iemand anders voor schut te zetten.

5. Ik wil later ergens de baas van worden.

6. Ik denk dat andere mensen vaak jaloers op mij zijn.

7. Het liefst bepaald ik welk nieuws er online komt.

8. Ik vind dat ik recht heb op voorrang als er ergens een rij staat.

9. Ik word boos als iemand het niet met mij eens is.

10. Vervelende klusjes laat ik liever door iemand anders opknappen.

11. Ik vind het geen probleem om te liegen om mezelf beter te laten lijken.

Dictatortest

Uiteindelijk loopt het verhaal goed af. Het ondergronds verzet wint de strijd tegen Brigade 

X en het land wordt bevrijd. Wat zou er allemaal gebeurd kunnen zijn, als Thymen aan de 

macht was gebleven?

Wat zijn voordelen van vrijheid?


